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het is vakantie
het is warm in de stad
de zon schijnt

ik speel in de tuin




papa komt thuis van het werk
hij is moe
maar hij lacht

hij heeft een verrassing




we gaan op reis
naar zee
met de auto

en lot mag mee




weet je wie lot is?
lot is mijn poes
ik zag haar in het park

zij ging mee naar huis




nu Mag ze mee naar zee
naar een huis aan het strand
bil gaat ook mee

bil is mijn broer




mama pakt de kotfer
met mijn broeken

en mijn sokken

en mijn laarzen




ook mijn bal mag mee
en mijn schep
en de rode emmer

en ook mijn boot




papa stapt al vroeg in de auto
en mama en bil ook

ik haal lot, en stap ook in

en weg zijn wij




nu lees ik het bord
aan de kant van de weg
papa ziet het en vraagt:

“zijn we bijna in gent?”

ik kijk ... en kijk ...




ik zie een bord
op het bord staat
“gent 3"
wat is drie, papa?
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nog 3 kilometer
dan zijn we in gent

hoeveel nog tot costende?

ik kijk ... en kijk ...




daar is het bord
oostende 6en5
dat is vijf en zestig, zegt papa
dat ken ik nog niet

dat is nog te moeilijk




daar is de zee
en daar is het huis
het huis aan zee

zou het leuk zijn aan zee?




we zijn nu aan zee
in een huis

en in het huis

is een frap




het is een villa, zegt mama
mij is het om het even
als ik maar kan spelen
in het zand en het water

met bil en lot
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ik neem mijn boot
en ga naar het water
daar staat een toren

en daarin zit een man



de man zwaait met een vlag
het is een rode vlag
wat wil dat zeggen?

je mag niet zwemmen in zee

dat is te gevaarlijk




en varen, mag dat wel?
nee, ook niet
de zee is gevaarlijk

als je zwemt, neemt ze je mee




waar gaat de zee dan heen?
naar verre landen

naar spanje

en nog verder




ik ga weer naar huis
bil speelt in het zand
hij maakt een fort

een fort van zand




op het fort komt een vlag
en om het fort een sloot

ik haal water met mijn emmer

en giet het in de sloot




de volgende dag zijn we
vroeg op
we gaan varen met een boot

met een boot over de zee




er is veel wind op zee
de boot gaat hard
mama is een beetje bang

maar bil niet

en ik ook niet




de vakantie is bijna voorbij
mama pakt de koffer in
we gaan weer naar huis

papa moet weer aan het werk




we rijden in de auto
weer naar huis
de vakantie was leuk
maar al snel begint de school weer

dan zie ik mijn vrienden terug




ik pak mijn koffer uit
en leg mijn emmer en mijn boot weg

lot komt kijken

dag lot, vond jij de vakantie ook leuk?




Dit boekje volgt het leesritme van eerste
klassertjes. Ze kunnen de tekst al zelf lezen
rond kerst. Bij sommige woordjes moet u
misschien even helpen.

Dit boekje werd u
gratis aangeboden.

Vond U het leuk?

Nog meer boekKjes:
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