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Dit boekje wordt opgedragen aan alle kinderen, die om gelijk welke
reden anders zijn. Ik hoop dat de verhalen van Mila en haar vrienden
hen het vertrouwen geeft om in hun fantasie op zoek te gaan naar
avonturen.

Het werd uitgegeven in eigen beheer.
© Ina de Man, 2023



Mila is 7 jaar en woont in een stadje waar de

muren de kleur hebben van kauwgom en de bomen

vol hangen met fruit. Mila woont in Wakkerdam, in

een groot huis met een grote tuin. 



Op een zonnige ochtend werd Mila wakker met een

stralende glimlach. Mila had een probleem met haar

benen. Die werden steeds zwakker, maar Mila was

vastbesloten om van elke dag tot een groot avontuur

te maken. Haar geheim? Haar geweldige verbeelding!



Mila vulde haar dagen met haar favoriete

bezigheid: tekenen. Met haar kleurpotloden en

papier schiep ze prachtige werelden vol wonderen. 



 Op een dag tekende ze een schitterende

regenboog met een deur aan het einde. Ze gaf de

deur een zachte tikje met haar vinger en

plotseling ging ze open! Voor haar verscheen een

land van betovering, waar alles mogelijk was. 



Mila's land van betovering was als een

sprookjeswereld die rechtstreeks uit haar meest

kleurrijke dromen leek te komen. Het was een plek

waar de zwaartekracht niet altijd het laatste

woord had en waar fantasie de regels bepaalde.



Zodra Mila door de poort stapte, ontmoette ze

vreemde, maar vriendelijke wezens. Er was een

lachende olifant met vlindervleugels die haar met

zijn slurf kietelde, een dansende boom die haar

verhalen fluisterde in de wind, en een

sprankelende vis die met haar door luchtbelletjes

zwom. 



Overal om haar heen waren bloemen die

oplichtten als sterren en bomen met bladeren die

van kleur veranderden als ze passeerde. Als Mila

lachte, leken de bloemen te dansen op haar gelach

en de bomen klapten in hun takken van vreugde.



Er waren verborgen grotten om te verkennen,

denkbeeldige schatten om te ontdekken en

denkbeeldige vrienden om mee te spelen. Samen

met haar vrienden ging Mila op zoek naar

spannende missies en raadselachtige puzzels. 



De lucht was vervuld met vrolijke geluiden -

liedjes van zingende bloemen en lachende beekjes.

Als Mila danste, leken de geluiden zich aan te

passen aan haar ritme, waardoor ze een magische

melodie creëerde. 



Er kwam een dag dat Mila's benen haar lichaam

niet meer wilde dragen. Toen droomde ze van een

magische deur. Toen ze die  opende, stond er een

prachtige, glanzende rolstoel aan de andere kant.

Het was geen gewone rolstoel, het was een

magische rolstoel die kon veranderen in alles wat

Mila maar wilde! 



Mila greep de armsteunen van haar magische

rolstoel en met een vrolijke lach riep ze:

"Verander in een vliegtuig!" De rolstoel

transformeerde voor haar ogen en opeens vloog

ze hoog boven de wolken, met de wind in haar

haren.



Elke dag bracht nieuwe avonturen voor Mila en

haar magische rolstoel. Samen met haar

denkbeeldige vrienden ontdekte ze de schoonheid

van haar eigen verbeelding en leerde ze dat ze

altijd sterk was, ongeacht de uitdagingen die haar

pad kruisten.



En terwijl de zon onderging, keerde Mila terug

naar haar kamer, klaar om de volgende dag weer

een magisch avontuur te beleven, gewoon door

haar ogen te sluiten en haar fantasie de vrije loop

te laten. 

EINDE



Dit boekje schreef ik om alle kinderen, wiens lichaam
niet naar behoren werkt, te ondersteunen door hen
te tonen dat het in je verbeelding niet uitmaakt of je
anders bent. Want in je hoofd kan je zijn wie je wil.



De opbrengst gaat naar projecten rond
leesbevordering zodat kinderen leren dat boeken
leuk zijn en naar organisaties die hun uiterste best
doen om kinderen met een beperking een zo normaal
mogelijk leven te geven.
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Kreeg je dit boekje van iemand en heb je het niet
meer nodig? Geef het dan aan een kind dat een extra
zetje kan gebruiken, maar verkoop het niet!

Dit boekje werd volledig geschreven door een AI. Alleen het 
 idee is van mezelf, de tekst en de afbeeldingen werden
gemaakt door gebruik te maken van ChatGPT en van Bing Image
Creator.
Het was een experiment om aan te tonen dat AI je kan helpen
als auteur maar dat je AI niet mag verwarren met creativiteit.
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Ina de Man is jeugdauteur en
schreef al verschillende
spannende jeugdboeken. In 2020
kwam haar eerste boek
Ravenburcht uit en in 2021 en
2022 volgden Wolvenhart en
Drakenbloed. In februari 2024
komt Het Magische Kristal in de
winkels en tussendoor verschijnt
er af en toe nog een cozy mystery
novelle van haar hand.

Ina woont met haar man en twee
katten in de rand rond Mechelen.


